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Inhoud van nummer 54, het eerste nummer van de negentiende jaargang: 
 
Concertaffiche  blz. 1 
Colofon   blz. 2 
Voorzitterswoord  blz. 3   
Kerstmuziek   blz. 4 - 5 
Brent gaat voor goud   blz. 6 - 7   
Grafische groeten  blz. 8   
Echo’s    blz. 9 - 12  
Op de agenda   blz. 13 
Rouwend afscheid nemen blz. 14 
Onze sponsors   blz. 15 
De Witte Schuur  blz. 16 
 
Schenk ook uw uitgeweken familieleden en vrienden een abonnement op 
Naklanken (€ 10,-). Zij zullen u dankbaar zijn… en mee genieten van het 
muzikale en dorpse leven in hun Kester. Twee decennia werden aldus reeds 
in beeld gebracht en in het geheugen verankerd. 
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Woord van de voorzitter 
 
 
Beste lezers, 
 
 
Met de dagen die terug langer worden, kijken we uit naar een nieuwe lente.  
 
Maar ik wil graag met jullie terug kijken naar het jaar 2023 van onze Kesterse harmonie en 
gemeenschap. Na een intensieve voorbereiding en bijhorende repetitiedag namen we jullie 
mee op sleeptouw in een ‘Muzikale rondreis door Amerika’ tijdens ons jaarlijks concert. 
En dan was er die fameuze voorzitterswissel waar ik de eer had om Willy op te volgen als 
voorzitter van onze harmonie. Nogmaals een dank hiervoor aan Willy en we vinden het super 
dat jij nog steeds onze erevoorzitter wilt zijn. 
 
Op 26 juni kwam dan het fantastische nieuws dat de Paardenprocessie van Kester nu officieel 
erkend is als Immaterieel Cultureel Erfgoed, een erkenning die we als vaste deelnemer aan de 
processie gevierd hebben met alle andere verenigingen van Kester en Herfelingen die hieraan 
meewerken. 
 
Het najaar werd gevuld met, eindelijk, opnieuw een eetfestijn in een nieuw jasje van Pluimen 
en Pansjen. De uitvoering was, zoals de vele jaren ervoor, opnieuw feilloos dankzij onze vaste 
rotsen in de branding. Om het jaar 2023 te beëindigen werd de 2e editie van de Kesterse 
kerstmarkt opgeluisterd door onze harmonie met Ke(r)sterse klanken.  
 
En dan nu 2024!  
 
Vol ongeduld kijk ik ernaar uit om jullie te verwelkomen op ons volgend concert ‘Rarara, 
wie bennekik?’, een concert waar onze 4 jonge muzikanten voor de 1ste  maal zullen aan 
deelnemen. Wat is het fijn om een nieuwe generatie te zien starten. 
 
Verder rest er mij niets anders dan alle lezers een fantastisch en muzikaal 2024 toe te wensen. 
Hopelijk mogen we jullie allen verwelkomen op één van onze komende evenementen. 
 

Dorien   
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Kerstmuziek 
 
 
Het eerste optreden van onze harmonie sinds de Gooikse Jaarmarkt had plaats op zondag 17 
december tijdens de kerstmarkt in de kerk van Kester. Er waren die dag muziekmomenten bij 
het bezoek van de kerstman, er was de gretig bezochte fanfarestand, maar het was tijdens de 
kerstviering om 18 uur dat een waar kerstconcert is opgediend dankzij onze muzikanten. Het 
werd een heerlijke misviering, mede dank zij de het gevarieerde menu dat zij hebben 
opgedist. Ook na de viering zat de ambiance er in, hadden de muzikanten nog adem en 
goesting over, en volgde er een vrolijke napret vol leuke kerstdeuntjes. Primeurtjes waren er 
zelfs, verrassende bovendien… 
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Brent gaat voor goud 
 
 
Brent Saelens heeft het muzikale talent van zijn mama Sigrid en tante Kirsten meegekregen. 
Wekelijks is hij paraat op onze repetities om zijn collega Koen te vergezellen op trombone.  
Maar naast de muziek heeft Brent ook een passie en talent voor atletiek, meer bepaald voor 
het lopen. 
 
Brent vertelt: 
 
“Ik begon met trainen bij atletiekclub VITA in Ninove tijdens de zomervakantie van 2021. 
Mijn leerkracht LO had opgemerkt dat ik blijkbaar talent had op vlak van lopen. 
Mijn eerste wedstrijd was het Kampioenschap van Vlaanderen (KVV) Indoor in 2022 waar ik 
op de 60m zevende en op de 200m achtste werd. Tijdens het outdoorseizoen van 2022 
behaalde ik als eerstejaars cadet een finaleplaats op de 100m op het KVV outdoor, waar ik 
achtste werd. 

 
 
 

Vanaf het indoorseizoen van 22-23 was ik tweedejaars bij de cadetten waardoor er meer 
mogelijkheid was om goede prestaties te leveren op kampioenschappen.  
Op het provinciaal kampioenschap van Oost-Vlaanderen indoor werd ik derde op de 60m en 
behaalde ik goud op de 200m. Op het Kampioenschap van Vlaanderen werd ik derde op de 
200m. 
 
 
In februari 2023 verbrak ik het clubrecord van VITA op de 800m met een tijd van 2:07,33. 
Eén dag na mijn verjaardag, op 26 februari, liep ik een aflossingswedstrijd 4x200m met vier 
van de snelste atleten uit Vlaanderen op dat moment. We slaagden erin om het Belgisch 
record (1:36,88) te breken en de tijd  te verbeteren naar 1:34;46.  
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Op 4 maart 2023 was het tijd voor het BK. Hier liep ik de 400m, een afstand waarop ik 
eerder al het clubrecord had gebroken. Na een spannende wedstrijd werd ik 
uiteindelijk tweede in 53,55 sec. Tijdens deze wedstrijd brak ik ook mijn teen (geen idee hoe), 
waardoor ik het begin van het outdoorseizoen moest missen.   
 
Op het Kampioenschap van Vlaanderen outdoor (midden augustus) was ik terug in topvorm 
en werd ik tweede op de 400m, nadat ik tot 10 meter voor de meet op kop had gelopen :). 
Hierbij verbeterde ik mijn persoonlijk record en ook het clubrecord outdoor met een tijd van 
52,49 sec. 
 
Eind augustus vond het provinciaal kampioenschap voor estafettes plaats, waar ik met VITA 
deelnam aan de 4x400m Mixed Relay. Dit wonnen we in de gietende regen, maar wel tegen 
slechts één andere ploeg.  
 
Begin september liep ik op het BK outdoor terug mijn vertrouwde 400m. In de snelste finale 
ooit op de 400m (alle acht atleten liepen sneller dan 53 seconden), pakte ik brons in een 
nieuw PR van 51,80 sec. 
 
Het volgende weekend besloot ik nog eens een 800m te lopen en deed dit in 2:03,18 waarmee 
het clubrecord opnieuw gebroken was. 
 

De week daarna vond het BK 
estafette plaats. Met dezelfde 
ploeg als met het provinciaal 
kampioenschap liepen we 
opnieuw de 4x400m Mixed 
Relay. Hier werden we achtste, 
in een categorie waar alle 
leeftijden mochten meedoen, 
terwijl we met 3 cadetten (15-
jarigen dus) in onze ploeg zaten. 
 
Tijdens het huidige 
indoorseizoen 23-24 waren er 
nog niet veel wedstrijden. Ik heb 
wel al mijn persoonlijke records 
gebroken op de 60m (7,47 sec) 
en op de 200m (23,41 sec). “ 
 
En op de valreep, voor deze 
Naklanken naar druk ging, 
heeft Brent op 6 januari 
2024 tijdens het Provinciaal 
kampioenschap indoor goud 
behaald op de 400m. 
 
Proficiat Brent!  
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Grafische groeten 
 

 
Dit waren de ‘Nieuwjaarswensen 2000’ van Gerard Gaudaen (1927-2003), toenmalig 
directeur van het Nationaal Hoger Instituut en de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten van Antwerpen, ooit voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van 
België voor Wetenschappen en Kunsten. Dit moge ook het inspirerend beeld zijn 
van onze wensen voor het nieuwe jaar! Gerard Gaudaen was graficus. Alom 
geprezen om zijn immens oeuvre kleingrafiek, internationaal gekend om zijn ex-
librissen, pionier van het rijke Ex-librismuseum van Sint-Niklaas. Ook voor onze 
erevoorzitter liet hij zijn inspiratie en zijn talent de vrije loop…  
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ECHO 
Een terugblik op onze recente optredens en gebeurtenissen 
 
 
Eetfestijn ‘Pluimen en Pansjen’ 
 

 
Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober 
mochten we jullie na 4 jaar terug 
verwelkomen op ons ‘jaarlijks’ eetfestijn 
(eindelijk!). En we zagen dat het nieuwe 
menu met ‘Pluimen en Pansjen’ werd 
geapprecieerd. De verrassende titel lokte 
zelfs gasten uit ver afgelegen regio’s… 
 
Dank voor jullie steun en aanwezigheid.  
Een extra dankwoordje is er voor alle 
helpende handen. Wat hebben ze hard 
gewerkt, maar zoals de foto’s laten zien, 
hebben ze ook veel plezier gemaakt.  
 
Dit jaarlijks gebeuren is vooral een fijne 
gelegenheid om mekaar terug te zien, zelfs 
om een heuse familiereünie te organiseren. 
Niet alleen verzacht muziek 
spreekwoordelijk de zeden, het blijkt ook een 
stevig bindmiddel te zijn. 

 

 



 10

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonnenten, steunende leden en sponsors 
 
Dat de Naklanken bij velen zorgvuldig worden bewaard, en geregeld als 
avondlectuur opnieuw doorbladerd, werd ons al zo vaak verteld. Maar soms 
ontbreekt in de collectie een of ander nummer. Aarzel niet ons het ontbrekende 
nummer te vragen. Wij leveren het u graag! 
 
Zelfs een volledige collectie kan nog bezorgd worden, 54 nummers, 18 jaar 
Kesterse en fanfaregeschiedenis! Wat denkt u? Een geschenksuggestie? 
 
Wie zijn steun voor 2024 nu al wil vernieuwen kan zijn bijdrage gerust 
overschrijven op de bankrekening BE73 4295 1005 9960 van de Koninklijke 
Fanfare Sint-Martinus Kester. Alvast bedankt!!!! 
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Wapenstilstand                                                            
 
Op 11 november 2023 brachten we, naar jaarlijkse gewoonte, hulde aan de  
Oud-strijders met het neerleggen van de bloemenkrans aan het monument.  
Dit gebeurde onder muzikale begeleiding van het Ten Velde, op klaroen door 
Marnik, en de nationale hymnes door onze harmonie.  
 

 
 

Voor en na de viering was er de fijne 
samenwerking met het Accelero 
Twirling team van Gooik, waarbij we 
samen marcheerden van en naar het 
Jagershof. 
 
Ook dit traditioneel tafereel willen 
we in ere houden. Al wie de 
wereldoorlogen heeft moeten 
ondergaan, verdient onze blijvende 
dank en waardering. Onze helden 
rusten hier trouwens in de buurt van 
hun monument. En dat vele 
Kesterlingen dit eveneens waarderen, 
werd duidelijk gemaakt tijdens de 
ingetogen momenten… 
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Kerstviering en Kerstmarkt 
 
Op 17 december vond in de kerk van Kester, zoals reeds hoger vermeld, de 2e editie van de 
Kesterse kerstmarkt plaats. Onze harmonie had er een standje met eigen gemaakte 
kunstwerkjes voor in de kerstboom en ook de nodige dranken om de dorstigen te laven. Als 
mooie afsluiter vond een kerstviering plaats die we muzikaal hebben opgeluisterd met zelfs 
Harry Potter op het programma. Meteen werd dit ook het eerste optreden van Ruben op 
saxofoon en Jan-Klaas op slagwerk. Proficiat! 
 

 
 

 Wist-je-datje... ? 
 
Onze dirigent Jérôme vertelt regelmatig wat meer over de 
historiek van instrumenten, componisten, stijlperiodes, ... . 
Onlangs vertelde hij een ‘wist je datje’ over de Engelse hoorn. 
Want, vergis je niet, dat is geen hoorn maar een althobo! 
De althobo is een iets grotere en lagere uitvoering van de 
gewone hobo. Maar waarom noemt iedereen die althobo dan 
een Engelse hoorn? Want het is absoluut geen hoorn en 
evenmin Engels.  
 
De vroegere modellen uit de 18e eeuw waren gebouwd met een knik (buiging) halverwege 
het instrument. In het Frans noemden ze dat een ‘corps anglé’, letterlijk vertaald: gebogen 
lichaam. En zo is de verwarring ontstaan. De Engelsen namen dit over als ‘cor anglais’ en zo 
sloop de vertaalfout in vele andere talen binnen.  
 
Gelukkig hebben wij een vertaalster onder onze muzikanten ... . 



 13

Op de agenda…   …als nuttig geheugensteuntje 
  

Afstudeerconcert van 
Academie voor Muziek, Woord en 
Dans Gooik met 
      Pieter & Marnik  
Op 21/03/2024 om 19u in Sint-Pieters 
en Pauluskerk Herne 
i.s.m. ’t Muziek Herne 
Kon. Fanfare St. Martinus Kester 
De Ware Broeders Herfelingen 

 
 

Ons lenteconcert !!! 
   Rarara, wie bennekik? 

Op zaterdag 23 maart 2024 brengen we ons volgend lenteconcert in de kerk 
van Kester. Men notere nu al plaats en datum om te komen genieten! 
 

Kermis op 26 mei 
 

 

Zo zag het er in 1985 uit op 
kermisdag, zondag 2 mei, 
met volop zon, het nog ruime 
dorpsplein volledig door de 
Gilde van het Paardenvolk 
ingepalmd na de lange 
bedetocht via Herfelingen en 
Oetingen. 
Laten we ook in 2024 hopen 
op die zon en op een veilige 
processietocht, het eerste jaar 
na de officiële erkenning als 
Immaterieel Cultureel 
Erfgoed. 
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Rouwend afscheid nemen 
 
 

 
 

            
 

 

Ook mensen kunnen monumenten zijn, even 
stevig ingeplant als een bronzen gedenkzuil op het 
ereplein van stad of dorp. Voor Kester is Jeanne 
Ringoet een monument te noemen. Een leven lang 
heeft zij, als lerares en als directrice van de Vrije 
Meisjesschool, een ingrijpende rol gespeeld in de 
opleiding en opvoeding van enkele jeugdige 
generaties. Hoog gewaardeerd als lerares werd zij 
de gedroomde directrice. Jeanne werd te Kester 
geboren op 13 januari 1936. Getrouwd met Willy 
Dobbels, overleden in 2012, bleef zij wonen in de 
Molenstraat tot zij verhuisde naar de WZC Vander 
Stokken te Pepingen. Te Halle is zij overleden in 
AZ Sint-Maria op 25 september 2023. 

.Op 3 november 2023 overleed thuis in de 
warme familiekring te Herfelingen Joris 
Vansnick, ‘den bakker’, echtgenoot van 
Majella Paternoster († 2022). Op 2 februari 
2024 zou hij een eeuweling zijn geworden! 
Voor zovelen in de streek was hij al een 
jeugdherinnering. Toen reeds kwam hij 
wekelijks langs met ‘t verse brood, de guitige 
kwinkslag, de vertrouwde babbel. Voor onze 
fanfare is Huize Vansnick steeds de stille 
doch trouwe sponsor geweest, de fidele 
abonnee op onze Naklanken, waarvoor dank.  
Joris’ gedachtenis blijven wij in stilte trouw!  

Ooit woonden zij te Kester in de Berghomstraat, 
August Jacobs en Rosa Schelfhout. Als paar 
waren zij flink geïntegreerd in het dorpse leven, 
sociaal en bedrijfsmatig van nabij betrokken. Alle 
Kesterse verenigingen kenden de weg naar hun 
thuis. Ook onze muzikanten mochten steeds 
rekenen op hun belangstelling en steun. De 
geboorte van de Naklanken was aanleiding tot 
enthousiaste sponsoring, broodnodige hulp in 
moeilijke dagen. Zelfs na hun verhuizen naar Halle 
bleven ze ons volgen en bijstaan. Tot zij in Lennik, 
in de WZC Keymolen belandden. Finaal is Gust in 
november 2023, 95 jaar oud, te Halle overleden. 
Aan Rosa onze oprechte dank en medeleven!   
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Alvast ook bedankt…  al wie steunt en sponsort! 
 
 
De subsidiërende overheden: De Vlaamse Gemeenschap en de Gemeente Gooik. 
Het Gild van het Paardenvolk en OKRA–Kester  
Michel Doomst, ere-burgemeester  
Simon De Boeck, voormalig burgemeester, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)   
Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge - Inge Jacobs - Kester 
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)  
Garage Geeraerts, Ninoofsesteenweg 103, 1750 Lennik (02/582 17 17) info@geeraerts.be) 
Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45) 
Kapsalon Deknop – Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665 
Natuursteen Decoster – Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71) 
4 You (Kris Defrère) – 4youliedekerke.com – Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226) 
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415) 
Van Schepdael-Van Sinay – Hollandstraat 10, 1755 Kester 
Eva en Bruno Janssens – Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester 
Michel Juwet, Patattestraat  21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal  
Peter Brancart, Patattestraat 52, 1755 Kester - Stefaan Viane, Kesterweg 18, 1755 Kester 
Dr. Peter Boeykens – 1755 Kester - Jos Walravens – Molenstraat 33, 1755 Kester   
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62 - Jos De Geyter – Kester, Patattestraat 46A  
Bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Gilbert Van de Ville -  Kester, Bruneaustraat 6 
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27) 
 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen! 
 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen! 
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Dakgebinte Witte Schuur 
 
 
 

 
© w.j. 
 
Zondag 2 mei 1985, kermisdag te Kester, processiedag! De fotograaf staat 
ter hoogte van De Witte Schuur de Paardenprocessie op te wachten, de 
kleurrijk uitgebeelde taferelen, de vele bedevaarders, moe maar fier om 
hun volbrachte lange tocht, het Heilig Sacrament met engelen en 
misdienaars, en, uiteraard, de muzikanten.  
 
Maar die Witte Schuur, behorend tot het Hof Leheuwe, staat deels 
ontmanteld, de muren voor afbraak bestemd, de pannen van het dak. Blijft, 
uniek en verrassend groots, het indrukwekkend skelet, het eikenhouten 
gebinte, onverwoestbaar, alle balken reeds genummerd, klaar voor een 
onvermijdelijke verhuizing. Het Openluchtmuseum van Bokrijk wordt de 
nieuwe thuis van een Kesters juweel. Fotograferen dus! 
 
Dit waren de laatste beelden van de schuur. Te Bokrijk lag ze lang te 
wachten op haar verrijzenis. Die kwam er uiteindelijk niet, maar de 
Kesterse eiken hebben eerdere gebouwen in Bokrijk van verval en 
ondergang gered. Een magere troost voor dit/ons prestigieus Kesters 
monument. 


